
Ik hoor stemmen, maar zie niemand. Geschokt kijk ik om me heen en vraag me af of het niet aan mij 

ligt. Even later hoor ik het weer. "Wat is dat toch?!" Schreeuw ik door de kamer om te kijken of ik 

een reactie krijg, maar nee de kamer is helemaal stil. Dan hoor ik iets luids vanuit de keuken. Ik ga 

kijken en zie dat er iets is gevallen, het is een pollepel. Wth hoe is dat nou weer gevallen? "Oké nu is 

echt te eng aan het worden, ik ga!" Zeg ik terwijl ik naar mijn sleutel zoek. "Hè, waar zijn mijn 

sleutels?! Waarom kan ik nooit wat vinden als ik het nodig heb!  Echt hoor!" Dan herinner ik me dat 

ik ze weer in mijn schooltas heb gestopt en inderdaad zitten mijn sleutels nog in mijn schooltas. Ik 

ren zo snel als ik kan naar de deur, maar ik struikel over iets, er ligt een vulpen op de grond. "Wth!! 

Oké, nu ga ik echt weg! Ik heb er genoeg van!" Dan zie ik vanuit het raam dat het regent. "shit ik heb 

geen paraplu, wat moet ik nu doen!! Gewoon rennen, I guess." ik ren naar buiten en heb geen idee 

waar ik heen moet, maar bedenk me dan dat ik bij een vriend van mij in de straat woon en besluit 

om naar mijn vriend te gaan. Ik ren naar zijn huis en bel aan. Ik roep "doe open, doe open, doe 

alsjeblieft open!!!" De ouders doen open en vragen wat er aan de hand is en ik zeg dat ik hier voor 

een vriend ben en dringend met hem wil praten. "kom maar binnen dan, maar doe alsjeblieft rustig." 

zeggen de ouders. Ik ga snel naar binnen en zie dat hij op de trampoline zit dus ik ga naar buiten. 

Dan bedenk ik me dat het makkelijker was geweest om achterom te gaan. Hij is verrast dat ik er ben 

en heeft direct door dat er iets is (wat ook van mn gezicht afleesbaar is) en vraagt wat er is. Ik leg uit 

wat er was gebeurd is en "Esther, wakker worden. Je moet echt weg nu. Esther, esther. Esther!" Ik 

schrik heel gespannen en swetent wakker en zie mijn moeder bij mijn bed staan "hehe, je bent 

eindelijk wakker. Waarom duurde het zo lang?" ik realiseer me nu dat het allemaal een droom was 

en leg dus uit wat ik heb gedroomd. Mn moeder kijkt me geschrokken aan en zegt "oh, dat is 

vervelend maar je moet nu echt naar school." dan kijk ik op de klok en zie dat het al 7:59 is. Mijn 

moeder zegt "ik zeg wel dat je naar de dokter moet en dus wat later bent, dan scheelt dat weer voor 

jou" 'tnx mam, maar ik wil alsnog opschieten dus kan je me misschien helpen?' mijn moeder wil me 

wel helpen zodat het sneller gaat en ik ben alsnog op tijd op school.  als ik op school ben vertel ik het 

aan mijn beste vriend (die uit mijn droom) en hij kijkt me medelijdend aan en zegt dan "arme jij ze 

volgen je nu ook al in je dromen..." daarna ga ik gewoon verder met mijn erg saaie schooldag alsof er 

niks aan de hand is. 


